
CHARTE DE L’ESCAUT : un PARTENARIAT transfrontalier  

pour le développement durable de la Vallée du Haut-Escaut.

La Charte de l’Escaut donne vie à des futurs projets autour de l’Escaut. Donnons un avenir à notre Vallée du Haut-Escaut !

SCHELDECHARTER : een grensoverschrijdend PARTNERSCHAP  

voor een duurzame ontwikkeling van de Boven-Schelde Vallei.

Het Scheldecharter geeft leven aan projecten rond de Schelde. Laten we een toekomst geven aan onze Boven-Schelde Vallei !
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Ronde tafel ‘Een toekomst voor de Boven-Schelde 

Vallei’, Stadhuis van Doornik, 4 februari 2014.

Table ronde ‘Un avenir pour la Vallée du Haut-Escaut’, 

Hôtel de ville de Tournai, le 4 février 2014.

Atelier ‘Een toekomst voor de Boven-Schelde Vallei’, 

Kasteel van Estaimbourg, 25 februari 2014.

Atelier ‘Un avenir pour la Vallée du Haut-Escaut’, 

Château d’Estaimbourg, le 25 février 2014.

ONZE VISIE VOOR DE TOEKOMST
2015-2030:

NOTRE VISION POUR L’AVENIR
2015-2030:

De grensoverschrijdende Vallei van de Boven-Schelde wil uitgroeien tot een 

gastvrije, dynamische, solidaire en culturele regio met centraal de Schelde 

als blauw-groene verbindingsas tussen de regio’s, gemeenten en steden. De 

Vallei zoekt de samenwerking op met aanpalende regio’s en  riviervalleien.

La Vallée transfrontalière du Haut-Escaut deviendra dans le futur une 

région accueillante, dynamique, solidaire et culturelle, avec l’Escaut comme 

axe bleu-vert central et lien entre les régions, les communes et les villes. La 

Vallée est avide de coopération avec les régions et les vallées fluviales voisines.

Terreinbezoek, Oud zwembad, Spiere-Helkijn,

2 oktober 2013.

Visite de terrain, Ancienne piscine, Espierres-Helchin,

le 2 octobre 2013.

De Schelde te Spiere-Helkijn - L’Escaut à Espierres-Helchin

HORIZON 2030 >> We have a dream!
“Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk  

te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.”

“Quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par rassembler du bois, couper des planches  

et distribuer du travail, mais réveille au sein des hommes le désir de la mer grande et large.” Antoine de Saint-Exupéry


